
 

 



 

 

FRUITBOMEN  
Dames en heren, appelen en peren. Aha, nu u toch over fruit begint… 
 
Ik heb fruitbomen. Veel. Niet liggend in mijn garage of opgestapeld als kachelhout. Nee, 
in de grond, alwaar hun wortels weelderig mogen tieren. Dan doen ze uiterst succesvol, 
want de vruchten die mijn tuin extra kleur en vormen geeft zijn niet op één hand te tellen. 
Appelen en peren: ze zijn er en ze zijn met velen! Mijn tuin is een oase van vitamines 
geworden, een gezonde plek waar de antioxidanten je rond de oren vliegen en waar 
buurmannen applaus voor geven. 
 
… Tot voor kort. 
Ik heb ook een hond. Prachtig beest, helemaal zijn baasje. Naast het exposeren van 
onevenaarbare hondenpracht heeft hij nog een ander, niet te miskennen talent. Hij eet 
namelijk alles. Yoghurt, broodzakken, zakdoeken, … Het gaat allemaal vlotjes naar zijn 
interne keuken. Ooit heeft hij zelfs een heel pakje muntkauwgum naar binnen gewerkt. 
Drie weken lang was zijn adem een klein paradijsje. Mijn zus heeft zich toen niet kunnen 
inhouden en heeft hem gekust alsof ze al gans haar leven op dat moment zat te wachten. 
Zonder verpinken heeft ze vervolgens toegegeven dat mijn hond beter kust dan haar man, 
waardoor laatstgenoemde nu niet langer in haar buurt mag vertoeven zonder een 
muntkauwgum soldaat te maken. Een ware inspiratiebron, die viervoeter van me.  
 
Alles eet hij dus. Ook fruit. Toegegeven, het duurde een tijdje vooraleer Meneertje Honger 
zijn geloofwaardigheid aan de kant wist te schuiven. Fruit? In onze tuin? Het leek hem iets 
onmogelijks te zijn, te toegankelijk, te gemakkelijk. Zo gaf hij zich ogenschijnlijk over aan 
een waanvoorstelling die er niet was, alsof het niet anders kon dan dat hij iets vreemds 
naar binnen had geschrokt en daar nu de vervelende bijwerkingen van diende te 
trotseren. 
Maar eens die bovenkamer van hem het signaal gaf dat alles veilig was, dat geluk aan een 
klein takje hing te bengelen, dan was er geen houden meer aan. Gaan met die banaan. Of 
toch met appelen en peren. 
In oktober staan de meeste fruitbomen kaal, klaar voor hun winterslaap. Die van mij een 
stuk vroeger. 
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De maand oktober is terug aangebroken. De natuur trekt haar herfstkleed aan, bladeren dwarrelen 
naar beneden en de dagen worden alsmaar korter. Het is een tijd waarin we afscheid nemen van de 
zomerse warmte en ons stilaan voorbereiden op de winter. 

In oktober hebben we speciale aandacht voor spirituele en palliatieve zorg. Op zaterdag 11 oktober 
vindt de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg plaats. Op deze dag kunt u in de namiddag een 
infostand bezoeken aan het onthaal van het Woon- en zorghotel H. Hart waarbij ikzelf aanwezig zal 
zijn. Er zal allerhande materiaal terug te vinden zijn die betrekking heeft op vroegtijdige zorgplan-
ning, palliatieve zorg en levenseindezorg. Kom geheel vrijblijvend eens langs.  

Tijdens de week voorafgaand en volgend op deze dag zullen er onbemande infostanden terug te vin-
den zijn aan het onthaal. Daarin zet ik bepaalde thema’s extra in de kijker zoals: ‘kinderen betrek-
ken in palliatieve zorg en rouwzorg’, ‘morfine’, eten en drinken in de palliatieve en terminale fase’,… 
Er zullen voldoende brochures en infokaarten worden voorzien. Wees vrij om deze mee te nemen.  

Er worden ook diverse vormingen voorzien, enerzijds voor onze woonzorgleefteams anderzijds wor-
den er ook vormingen opengesteld voor alle geïnteresseerden. We mogen hiervoor Kathleen Van-
denbroucke van het Expertisecentrum dementie Sophia en Mieke Werbrouck van het Huis van de 
Mens verwelkomen. Kathleen staat stil bij palliatieve zorg en dementie. Mieke zal haar toespitsen 
op levenseindebeslissingen waaronder de wettelijke voorwaarden rond euthanasie worden bespro-
ken alsook de voorafgaande wilsverklaringen.  

De week van de spirituele zorg gaat dit jaar door van 13 tot 19 oktober met als thema ‘Zoeken naar 
verbinding, de kracht van rituelen in de zorg .’ Samen met mijn collega’s van Wonen en Leven wor-
den er enkele activiteiten georganiseerd samen met en voor de bewoners tijdens deze maand. We 
mogen onder meer Team Goodbye verwelkomen die een workshop zal organiseren op Floor 3 rond 
herinneringen. Eind oktober wordt er ook terug stilgestaan op de wekelijkse eucharistieviering bij 
onze dierbare overleden bewoners.  Tijdens deze periode zullen er eveneens mooie gedichten terug 
te vinden zijn in het Woon- en zorghotel H. Hart waar u even kunt rond bezinnen.  

 

Spirituele zorg raakt aan de kern van ons mens-zijn. Of iemand nu gelovig is of niet, jong of oud, ge-
zond of ernstig ziek,  iedereen verlangt naar betekenis, verbondenheid en erkenning. Voor bewo-
ners, naasten, collega’s en vrijwilligers is dit een gelegenheid om even stil te staan, terug te kijken, 
te voelen en te verbinden. 

 

Veel leesplezier! 

Debbie Goesaert, referent zorgethiek 
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De laatste vruchten worden één voor één geplukt 

en tussen blozende herinneringen droog en koel gelegd. 

Daar in de struiken van oktober hangen druppels 

waar in weemoed kruipt tussen de glinsteringen 

van het ogenblik. 

 

De laatste maanden van het jaar dienen zich aan. De natuur snakte maanden naar regen. De ou-

dere bomen zien er erg verwaarloosd uit, en hebben het moeilijk om te blijven overleven. We staan 

even stil bij ‘de herfst van het leven’….. 

Ouder worden is je stap vertragen, hoewel de hele wereld alsmaar sneller gaat. Lege plekken om 
je heen zien groeien  en de kilte ervan voelen. Een kelder voorraad hebben aan herinneringen, 
maar soms gezelschap missen om ze op te halen. Je kracht niet kwijt zijn, er alleen een beetje zui-
niger mee omspringen. Wat je geleerd hebt als een schat bewaren. Behoedzaam uitkijken zoals 
een oude boom naar zachtere seizoenen. Kijken naar de gloed van dingen die verstillen. De laatste 
roos van de zomer. De bladeren van de wilde wingerd voor de wind ze plukt. Het oude hoevepaard 
met zijn bedaagde trek. Het nodige vertrouwen samen rapen in de dag van morgen, en met beide 
handen houden aan het leven, dat met lief en leed, toch het enige, het mooiste en het hoogste 
goed blijft. Soms is een arm genoeg, stilletjes door een andere arm. 

Denk dus niet… dit was het! Dit is de herfst van mijn bestaan. Want jouw leven dat omhelst onder-
tussen alle seizoenen. 

Nog een gebed als afsluiter, afkeurend kijkend naar het geweld en onrecht in de wereld: 

God, laat ons niet rusten zolang er nog iemand honger lijdt, op de vlucht is, geen onderdak, geen 
vriendschap en geen warmte heeft. Laat ons nooit berusten in het onrecht, maar geef ons de 
kracht om er met alle middelen tegen te strijden. Amen. 

Een warme knuffel, een arm door de jouwe, en vooral een liefdevolle en rustige herfst.  

 
 

Heel genegen, 

Marie Joseph Vansteenkiste 

Vrijwilligster pastoraal. 
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oktober 

Deman Rosetta | 13-10 | 94 jaar 
Demeulenaere Ivonne | 21-10 | 92 jaar 
 
 
 
 
 

Van Den Driessche Joël | 22-10 | 77 jaar 
Demeulemeester Rosanne | 30-10  | 92 jaar 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Vyvey Nicole  | 12-10 | 80 jaar 
Naessens Doris  | 17-10 | 70 jaar 
Horta Fernando | 19-10 | 87 jaar 
Kesteloot Jeanine  | 29-10 | 84 jaar 
Lentz Nicole  | 29-10 | 62 jaar 
Olbrechts Liliane | 30-10 | 82 jaar 
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ZORG 

18 Dupont Axel 

23 Dupont Jelle 

29 Decock Caroline 

19 Mahieu Lenie 

TECHNISCHE DIENST 

17 Decock Bart 

 

KEUKEN 

06 Liagre Frédéric 

PAMELE 

28 Lauwers Ann 

29 Verschaete Liselotte 

31 Heffinck Chelsea 

SCHOONHEIDSSALON  

POETSDIENST 

02 Migou Fatima 

28 Mullie Sylvia 

THUISVERPLEGING 

02 Claerhout Bieke 

07 Dooms Fentaye 

 

ADMINISTRATIE 

01 Vancraeynest Jolien 

05 Vervalle Stefanie 

07 Vandenberghe Sarah 

15 Clement Stefanie 

25 Vanwynsberghe Kevin 

28 dhr. Baeckelandt Wino 

30 Witdouck Saartje 

O 
K 
T 
O 
B 
E 
R 

08 Dewyse Aurélie 
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OKTOBER 

01 Van Lersberghe Ignace 

04 Debo Isabelle 

04 Vanneste Geert 

09 Soreyn Caroline 

09 Schotte luc 

09 Vindevogel Annie 

16 Wielockx Bieke  

21 Ravelingen Nicole 

22 Geeraert Claudine 

23 Zr. Marie-Paule 

25 Vansteenkiste Claudette 

29 Mahieu Piet 

29 Verhenne Ingrid 

 

 

 

 

 

O 
K 
T 
O 
B 
E 
R 

Gelukkige verjaardag! 
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Vroegtijdige zorgplanning is een proces van continue dialoog tussen u, uw naasten en uw zorgver-
leners met als doel uw visie te kennen over gespreksonderwerpen zoals ziekte, pijn en sterven. 

Dit geeft u, uw familie en de zorgverleners duidelijkheid wanneer u niet langer in staat bent uw me-
ning zelf onder woorden te brengen zoals bij acute ziekte of coma. 

Binnen de zorgcultuur van het H. Hart hebben we gewerkt aan een gestructureerde aanpak om dit 
gesprek in goede banen te leiden. 

Uw huisarts, coördinator, referent zorgethiek en uw familie zullen samen met u komen tot het op-
maken van een speciaal hiervoor ontworpen document, een zorgcoderingsformulier. Op dit zorg-
coderingsformulier worden uw wensen duidelijk opgenomen en geraadpleegd als uzelf niet meer 
in staat bent uw mening kenbaar te maken. Onderwerpen als voorafgaande wilsverklaringen, palli-
atieve zorg, levenseindezorg,… kunnen hierin aan bod komen. 
 

Mocht u na het opmaken van dit zorgcoderingsformulier toch nog van mening veranderen dan kan 
dit steeds herzien worden. 
 

Onze zorgverleners staan graag klaar om met u hierover van gedachten te wisselen. Er zal in de 
loop van uw verblijf gevraagd worden naar uw visie. Het staat u vrij daar al dan niet op in te gaan. 
 

Aarzel niet om uw huisarts, uw naaste zorgverleners of familie hierover aan te spreken. 
 

Met vriendelijke groeten,     

Dokter A. Gieskens 

CRA Zorghotel H. Hart  

 

Contactgegevens coördinatoren: 

Floor 0: Claeys Séverine  056/321 049  severine.claeys@h-hart.be 

Floor 1: Maes Veerle  056/321 079  veerle.maes@h-hart.be 

Floor 1: Guillemin Lahni  056/321 841  lahni.guillemin@h-hart.be 

Floor 2: Lepere Nathalie  056/321 053  veerle.maes@h-hart.be 

Floor 2: Dekeyser Eline  056/321 842  eline.dekeyser@h-hart.be 

Floor 3: Devos Wendey  056/321 049  wendey.devos@h-hart.be 
 

Contactgegevens referent zorgethiek en LEIF-nurse: 

Goesaert Debbie   056/321 056  debbie.goesaert@h-hart.be 

 

Beste bewoner van het Zorghotel H. Hart, 
 

Ik ben dokter Gieskens, coördinerend en raadgevend arts van Zorghotel 
H. Hart. Als lid van de zorgequipe richt ik me graag tot u met de vraag wat 
goede zorg voor u betekent en wat u ziet als kwaliteitsvol leven.  
Om uw prioriteiten te kennen, is het raadzaam om samen daarover in ge-
sprek te gaan. Deze gestructureerde aanpak heet ‘vroegtijdige zorgplan-
ning of VZP’. 
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Beste bewoner en familie, 
  
Graag informeren wij we jullie via deze infonota over enkele aan-
dachtspunten. 
  
Het type frigo dat ter beschikking wordt gesteld op de bewonerska-
mers, kan verschillend zijn volgens het type kamer of na vervanging 
van een defect toestel. 
 

De minibar...  
reguleert een temperatuur tussen 6°C en 12°C. Indien uw kamer is 
uitgerust met een minibar, dient u er rekening mee te houden dat 
deze niet geschikt is voor het bewaren van voedingsmiddelen, 
maar uitsluitend bedoel voor het koelen van dranken. Alle minibars 
zijn voorzien van een sticker met de gebruiksaanbevelingen. 

De frigo... 
 is een volwaardige frigo (klein model) en koelt voldoende om dranken te koelen en voe-
dingsmiddelen in te bewaren. U (of  uw mantelzorger/familie) bent zelf verantwoordelijk 
voor de correcte aflevering, bewaring en verpakking van de voedingsmiddelen. Vers-
heid, kwaliteit, bewaartemperatuur en uiterste houdbaarheidsdatum vallen dus onder 
de eigen verantwoordelijkheid. 
Indien uw kamer uitgerust is met een minibar, mag u wel zelf een frigo (klein mo-
del) bijplaatsten mits deze minstens beschikt over het energielabel A. In het geval u 
daartoe beslist vragen we u om de medewerker van de sociale dienst of de woonzorg-
coördinator van de afdeling hierover in te lichten. 

Voor de kamers die beschikken over een doucheruimte of 
douchecel: 
Wij stellen soms vast dat er op bepaalde kamers gebruik wordt 
gemaakt van de doucheruimte om zaken te stockeren. Mogen wij 
u via deze weg ook vragen om, indien uw kamer over een douche-
cel of doucheruimte beschikt, er geen kledij noch 
andere zaken te stockeren? Dit is omwille van onderhoud van de 
douche en de leidingen niet toegestaan. 
  
Bij voorbaat dank om deze richtlijnen mee op te volgen!
Contacteer ons gerust bij vragen! 
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In september hadden de zusters een heel drukke week nl 

 

Op 8/9 was Zr Hadewijch 65 jaar in het klooster. 

Zr Hadewijch studeerde voor verpleegassistente in het Sint-Niklaasinstituut en kwam toen werken 

in het ziekenhuis van H-Hart. 

Ze werkte één jaar bij Dr André en Guido Baeckelandt op de afdeling heelkunde, 

Daarna assisteerde ze Dr Guido Baeckelandt in de operatiezaal. 

Daarom was het voor haar een mooie gelegenheid om de bevriende dokters en hun vrouw uit te no-

digen op deze bijzondere dag. 

Onder andere Dr Guy Vanneste en Dr Desmet waren er heel graag bij! 

  

Op dinsdag 9/9 konden de zusters een rondleiding krijgen in het WZC Aurélys in Beveren-Leie. 

Samen met heel wat vrijwilligers van de bar in Budakitchen kregen ze een mooie rondleiding door 

Annelies. 

Dankzij Zoë, die meer dan 100 jaar is, konden ze ook een kijkje gaan nemen 

In de mooie ingerichte, grote kamers. 

Daarna konden ze nog genieten van een koffie en een gebakje in bistro ’t Boshüs. 

Iedereen was heel enthousiast over de mooie grote ruimtes en kamers, maar toch wilden ze alle-

maal liever terug naar Kortrijk terugkeren! 

  

Op donderdag 11/9 was er dan de jaarlijkse uitstap. 

Iedereen verwachtte dat we terug naar zee gingen gaan, 

Maar de weergoden voorspelden niet veel goeds… 

We reden dan maar naar Sluis. 

Gelukkig konden we tussen de buien door, 

toch eens de straten verkennen, een aperitiefje drinken in de welgekende molen en iets eten in De 

Lindenhoeve. 

Aangezien er dreigende wolken naderden, besloten we maar om naar de bus terug te keren en nog 

een tussenstop te doen. 

We belandden in Floralux! 

De prachtige decoraties voor halloween en Kerstmis lonkten al van ver en algauw was de winkelkar 

te klein voor de vele bloemen! 

  

Het was misschien wel een heel drukke week maar ik zag dat ze er enorm van genoten en ten-

slotte: daar doen we het voor! 
 

Caroline 

Events Buda Kitchen 
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Sylvia 
Mullie 
 

Onderhoud — Floor 0 
 
In dienst sinds 2016 

Hoe ziet jouw ideale vrije dag er uit?  
 

Uitslapen, en daarna iets eten of gezellig een ver-
wenkoffie drinken met mijn mama of dochters . 

VOLGENDE MAAND… 
Geeft Sylvia de vragenfakkel door aan 
Esther Ingabire (onderhoud)  

Wat is je beste werkherinnering tot nu toe?  
 

Het personeelsfeest in Depart. 

Wat moet iemand die jouw job wenst te doen zeker kunnen? 
 

Verdraagzaam zijn en werk zien. Maar vooral met mensen kunnen 
omgaan. 

Voor welk gerecht mogen ze je altijd wakker maken?  
 

Friet met mossels. 

Niemand weet dat ik heel goed... 
 

Kan zwemmen. 
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  PAUL VANHEE 

 

  SCHRIJFT... 

IS DE HEMEL HIERBOVEN…? EN DE HEL HIERONDER…? 
 
Zoals zovelen onder ons ben ook ik godvruchtig opgevoed, met normen en waarden die onze moe-
der, zoals de heilige kerk die had voorgeschreven, ons meegaf. Deze normen hebben mijn leven, en 
ongetwijfeld ook dat van u, gevormd en doen dat nog steeds. 
Bij het overlijden van een dierbare werd gezegd dat diegene naar de hemel zou gaan. Daarbij wees 
men steevast naar boven, of men richtte het hoofd die kant op. Wanneer de overledene daarente-
gen geen fraai levenspad had gevolgd, werd er over de hel gesproken en keek men naar beneden. 
Maar met de kennis die we vandaag hebben, kunnen we met grote zekerheid zeggen dat de hemel 
niet letterlijk hierboven ligt, en de hel ook niet hieronder. 
 
Wanneer een raket gelanceerd wordt en de camera de eerste kilometers volgt, heb ik daarboven 
nog nooit een plaats gezien die ik “hemel” zou noemen. Geen rijstpap met gouden lepeltjes, maar 
enkel een donkere ruimte, zonder enig lichtpuntje. 
En bij een vulkaanuitbarsting zie ik evenmin hoe iemand daar zou kunnen verblijven, in die kolken-
de, vurige massa. 
Daarom denk ik dat hemel en hel eerder denkbeeldige plaatsen zijn, symbolen van waar het goed of 
slecht is. In de begintijd van de kerkelijke leer kende men de wetenschappelijke werkelijkheid niet, 
en gebruikte men zulke beelden om ons iets duidelijk te maken. 
Een oudere dame vertelde mij ooit, bij het hoogfeest van Onze Lieve Heer Hemelvaart, dat zij zich 
altijd voorstelde hoe Jezus op een wolkje stapte dat Hem omhoog droeg. Daarbij mocht je niet naar 
boven kijken, zei ze, want dan zou je onder zijn lange kleed kunnen zien wat niet gezien mocht wor-
den. 
 
Ik schrok ervan dat ze dat nog steeds letterlijk geloofde. Wat haar in haar jeugd was verteld, had 
haar verbeelding zo diep gevormd. 
Wat in Afrika over de hel verteld wordt, is trouwens ook niet wat wij ons daarbij voorstellen. Grote 
hitte schrikt de mensen daar niet af – bij 40 graden voelen ze zich nog goed. Voor hen is een beerput 
veel meer een beeld van de hel. Om daar niet in te belanden, moeten ze dus een voorbeeldig leven 
leiden. 
 
Zelf weet ik niet waar ik later terecht zal komen. Maar mijn leidraad is: “Bemin uw naaste als uzelf.” 
Ik denk dat er weinig fout kan gaan als je dat probeert te volgen. 
Toch hoop ik van harte dat ik nog een tijd het voorrecht mag hebben hier rond te lopen. Want een 
betere plaats om te leven heb ik nog niet gezien, en ik kan me moeilijk voorstellen dat er ergens iets 
mooiers is. 
 
Mijn ouders zijn al vele jaren niet meer onder ons, maar ik hoop dat ze goed terecht zijn gekomen en 
genieten van het goede leven dat ze me altijd hebben voorgehouden. 
En ja… rijstpap is nog steeds een van mijn lievelingsgerechten – met of zonder gouden lepeltje. 
 
Hartelijke groet, 
PAUL 
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JARIGEN VAN DE MAAND OKTOBER 

Irene Vandekerkhove    02/10 
Wilfried Bogaerts     15/10 
Dirk Roosen       31/10 

                        Marceline Legrande            31/10               

Laure Vervisch 

Walter Verfaille 
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HERFST 
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RECEPT: 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd ondertussen de ui en pompoen in grote stukken en      
verdeel over de bakplaat samen met de ongepelde teentjes knoflook. Besprenkel alles met een klein 
beetje olijfolie en kurkuma, zout en peper. Rooster vervolgens alles een minuut of 15 – 20 in de oven. 
Zoals je op de foto kunt zien hebben wij de pompoen in grote stukken gesneden, als de pompoen uit 
de oven komt, snijden we de stukken iets kleiner.  

Wekelijks gaan Jacqueline en Tracy op maandag naar de markt in kortrijk, daar doen ze hun 
inkopen om dagverse soep bereiden in het dagcentrum met veel helpende handen .  
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Dit jaar gingen we op uitstap naar het tabaksmuseum te Wervik. 

Het was een leuke mooie dag 
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FLOOR 0  
 Met wat heimwee naar de zomer en de zon kijken we terug op een mooie vakantie.  
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FLOOR 1  
’t is weer voorbij maar na een mooie vakantie was ik blij om er terug in te vliegen. Er stonden de 
voorbije weken terug een reeks aan leuke activiteiten op de planning.  Zo hebben we gezongen en 
hadden we een gastoptreden van Gwendoline. Samen met Inola maakten we de spieren los tijdens 
de groepsgymanstiek om daarna nog te relaxen met een voetbadje/handmassage in de relaxatie-
ruimte. Voor onze Vloamsche Kermesse schilderden een paar bewoners en Damienne een plaat 
om te gebruiken bij het taart gooien. En op de KVK zijn ze gestart met een nieuw project Football 
Memories we kregen een uitnodiging en zijn daar maar al te graag op ingegaan. En we sluiten af met 
een heerlijke wafelbak voor de bewoners van indigo/violet/jade. De andere bewoners van de floor 
worden niet vergeten en worden verwend met een wafelbak op woensdag 24/09.  

BIANCA  
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FLOOR 2  
BIANCA  

Afgelopen zomer konden de bewoners en familie voor de eerste maal genieten van een gezellige 
barbecue. Bewoners, familieleden kwamen samen om te genieten van heerlijk gegrild eten, een 
fijne sfeer en veel gezelligheid. Het was een perfecte gelegenheid om elkaar te ontmoeten en 
mooie herinneringen te maken. 
Daarnaast werden er verschillende individuele activiteiten georganiseerd voor de bewoners. Va, 
rustige, creatieve momenten tot meer actieve bezigheden, iedereen had de kans om deel te ma-
ken aan iets waar zij van genoten. De bewoners konden bijvoorbeeld samen schilderen, een wan-
deling maken, samen milkshake drinken,… 

MELISSA  
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MIEKE  FLOOR 3  
’t is weer voorbij die mooie zomer!  Tijdens mijn verlof nam studente Mariam het 
even over en naar ik hoor bij heel wat bewoners heeft ze dat prima gedaan! Aller-
hande activiteiten kwamen aan bod, er was crea, beweging, tafelvoetbal, … Toch was ikzelf blij te-
rug te zijn tussen ‘mijn’ bewoners en collega’s, en net als de kinderen te starten aan een nieuw 
jaar op 1 september.  Roger opende zijn tentoonstelling in de Buda Gallery, vrijwilligster Rita is 
weer elke vrijdag van de partij om verse soep te maken met de bewoners, we haalden herinnerin-
gen op aan school en trokken nog een laatste keer naar de markt dit jaar.   

MIEKE  
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OVERKOEPELENDE ACTIV ITEITEN  
Naast activiteiten op de floor, zijn er ook overkoepelende activiteiten die bewoners al dan niet kun-
nen bijwonen al naargelang hun interesse.  Zo vierden we de jarigen van augustus in de Buda-
kitchen, koffie, taart en familie was aanwezig.  Op 2 september was er Waregem Koerse, met een 
kleine groep bewoners en vrijwilligers trokken we ernaartoe om dit evenement bij te wonen en voor 
we naar huis gingen, aten we nog een lekker bakje friet! 
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WIE BEN IK. . .  
Een stem die iedereen kent, een blik die geschiedenis ademt…  

Samen smelten ze in dit verrassende portret.  

Herken jij welke twee iconen hier samenvloeien?  

TIPS: 
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Roger Vandekerckhove woont op floor 3.  Hij tekende al voordien, maar op zijn 90e verjaardag is hij 
begonnen met schilderen en hij is er niet meer mee gestopt!  Hij verwoordt het als volgt : ‘ik droom 
of denk aan iets en de volgende dag moet ik dat dan tekenen en schilderen, volledig uit het hoofd.’  
Hij schildert landschappen, portretten, bloemen en planten, dieren, …  Maandelijks brengen we 1 
schilderij naar voor. 

Vandaag toont hij u het schilderij ‘ZEE’ 

Ik had al zoveel landschappen en planten geschilderd, dat ik eens een boot wilde schilderen. Dit 
werd het resultaat: een plezierboot met vissen in het water en meeuwen in de lucht. 
Toch ben ik helemaal geen zee-mens. Ik herinner me dat ik ooit samen met mijn vrouw een tiental 
dagen naar zee ging. Mooi hotel hoor, maar na vijf dagen hadden we het wel gezien – en mijn 
vrouw ook. Toen zijn we maar terug naar huis gegaan. Onze vakanties in de Ardennen daarente-
gen, die konden niet lang genoeg duren!  
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Maandag 29 september 

Chipolata met          
appelmoes en 

aardappelblokjes met 
rozemarijn 

 

Kabeljauwfilet met 

gestoofde prei en 

zoete aardappelpuree 

Dinsdag 30 september 

kalkoenpavé 
“archiduc” met 

sperzieboontjes en 
gebakken krieltjes 

 

Macaroni 

met gerookte 

kalkoenreepjes 

Woensdag 1 oktober 

Koude schotel met 
préparé 

en 
Aardappelsalade  

 

Kalfsworst met 

erwten en wortelen 

puree 

Donderdag 2 oktober 

Brusselse steak met 
pepersaus 

salademix en 
frietjes 

 

Vol au vent met 

geraspte wortelen en 

frietjes 

Vrijdag 3 oktober 

Schartongrolletjes met 
nantuasaus 

groenteweelde en 
Franse kruidenpuree 

 Gratin dubarry 

Zaterdag 4 oktober 
Hongaarse goulash 
met zoete paprika 

basmatirijst 
 

Zuiderse kotelet 

lentehutsepot 

Zondag 5 oktober 

Kalkoenfilet met 
tuinkruidensaus             

gestoofd witloof en 
aardappelblokjes 

 
Kalfsstoofpotje met 

aardappelblokjes 

MENU 1 MENU 2 
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Maandag 6 oktober 
Boerenbraadworst met 

koolrabi in 
bechamelsaus en 

puree 
 

Ravioli 4 kazen met 
bladspinazie 

en ricotta 

Dinsdag 7 oktober 
Moussaka 

op wijze van de 
chef 

 
Gevogeltegyros met 
tomatenpartjes  en 

basmatirijst 

Woensdag 8 oktober 
Gentse waterzooi 

met 
groenterijst 

 
Vispannetje met 

gestoofde prei en 
puree 

Donderdag 9 oktober 
Konijn met pruimen 

appelmoes en             
kroketten 

 
Gebraad "prince orloff" 

met roomsaus 
wortelen 
kroketten 

Vrijdag 10 oktober 

Zalmfilet met 
kruidenkorst 

venkel/champignons 
citroenbotersaus en 

puree 

 
Kalfsvogelnestje met 

tomatensaus 
en 

broccolipuree 

Zaterdag 11 oktober 

Kortrijkse bil met 
roze pepersaus 

gebakken 
schorseneren 

gesauteerde kriel- 
aardappelen 

 
Pasta pesto met 

tomaat / courgetti en 
mozzarella 

 
Zondag 12 oktober 

Hoeve kipfilet 
"archiduc" 

kropsla & tomaat 
dennenappelkroketten 

 
Rundstong met 
champignons 
madeirasaus 

dennenappelkroketten 

MENU 1 MENU 2 
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Maandag 13 oktober 

Kalkoennootje met 
dragonroomsaus         

snijbonen en gekookte 
aardappelen 

 

Zalm met 
bieslooksaus 

gestoofde venkel en 
puree 

Dinsdag 14 oktober 
Kip tikka masala met 
gember, koriander en 

basmatirijst 
 

Rundsblindevink 
 jus met sjalot, 
savooikool en 

peterselieaardappelen 

Woensdag 15 oktober 

Fish stick met verse 
tartaar prei in 

roomsaus en Franse 
kruidenpuree 

 Italiaanse lasagne 

Donderdag 16 oktober 
Vogelnestje met 

tomatensaus Kropsla 
& tomaat 

dennenappelkroketten 
 

Kipfilet “duxelles”             
erwten & wortelen 

dennenappelkroketten 

Vrijdag 17 oktober 
Gebakken kabeljauw 

met kervelsaus                         
groenteweelde en 

risotto 
 

Rundsstoofvlees                  
“op z’n Vlaams” 

appelmoes en 
gekookte aardappelen 

Zaterdag 18 oktober 
Gehaktbroodje met 

gestoofde wortelen en 
gekookte aardappelen 

 Hamrolletjes met 
witloof en puree 

Zondag 19 oktober 
Rundstong in 

Madeirasaus met 
kropsla en kroketten 

 
Coq au vin met                 

spitskool en 
kroketten 

 

MENU 1 MENU 2 
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Maandag 20 oktober 
Kortrijkse stampers 

met ei en kaas 
 

Chipolata met rode 
kool en gekookte 

aardappelen 

Dinsdag 21 oktober 
Casselerrib met 

spruitjes en gekookte 
aardappelen 

 

Lamsgehaktballetjes 
met tomaat-

mediterannesaus en 
groentecouscous 

Woensdag 22 oktober 
Kalkoenschnitzel met 
gestoofde wortelen en 
gekookte aardappelen 

 
Visfilet met boterkorst, 

ratatouille en puree 

Donderdag 23 oktober 

Rundsstoofvlees                             
“op z’n Vlaams” 

Kropsla & tomaat 
frieten 

 

Kalkoenpavé                  
“grand mèresaus”               

gestoofde bloemkool 
en frieten 

Vrijdag 24 oktober 
Hutsepot met 

braadworst 
 

Macaroni met 
kaassaus en 

kipreepjes 

Zaterdag 25 oktober 

Vol au vent met 
champignons 

geraspte wortelen en 
rijst 

 
Veggieburger met 

Thaise groentecurry en 
basmatirijst 

Zondag 26 oktober 

Hoevekipfilet                   
kropsla & tomaat 

aardappelblokjes met 
rozemarijn 

 

Kalfssteak met 
champignonroomsaus 

romanesco & 
tuinerwt en 

aardappelblokjes 
met rozemarijn 

MENU 1 MENU 2 
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Maandag 27 oktober 
Zuiderse kotelet met 
spruiten en gekookte 

aardappelen 
 

Spaghetti bolognaise 
en Emmentaler kaas 

Dinsdag 28 oktober Gentse waterzooi met 
peterselieaardappelen  

Schelvishaasje met 
kervelsaus                    

broccoli en puree 

Woensdag 29 oktober 
Rookworst met           
stamppot van 

boerenkool 
 Kip met currysaus, 

ananas en groenterijst 

Donderdag 30 oktober 
Konijn met pruimen 

appelmoes en 
kroketten 

 

Toscaans broodje met       
witte kool in 

bechamelsaus en 
kroketten 

Vrijdag 31 oktober 
Kippenballetjes met             

prei in kokosroomsaus 
en kritharaki 

 
Florentijns eitje met 

spinazie en puree 

Zaterdag 1 november 

Gebakken 
kabeljauwfilet met 

Noilly-pratsaus,                      
prei & beukzwam en 

pomme duchesse 

 / 

Zondag 2 november 

Varkenshaasje met 
calvadosroomsaus 

bonenbundel & witloof 
kroketten 

 Escalope Milanese 
met tagliatelle 

MENU 1 MENU 2 
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Misschien komt er ooit weer een moment 

dat je stil kunt glimlachen                   

bij de gedachte aan wat is geweest  

Afscheid nemen 
Hoe moeilijk is het                 

om afscheid te nemen         

van een dierbare  
 

Om los te durven laten         

en deze gel ie fde  persoon       

te laten gaan 
 

Om achter te blijven en te 

zien dat de wereld  gewoon 

blijft draaien 
 

Geef jezelf alle t i jd               

die je nodig hebt                    

om te rouwen 
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Dhr. 

De Ro André 

FLOOR  1 

  07.09.2025 

Aan de familie en vrienden van onze overleden bewoners bieden wij onze oprechte 
deelneming aan.  
Wij danken de familieleden en vrienden voor de vele bezoekjes en goede zorgen. 

Dhr. 

Pollet Gaston 

FLOOR 1 

  13.09.2025 

Onze gedachten gaan uit naar... 

Mevr. 

Vanryckeghem Anna 

FLOOR 2 

  14.09.2025 

 

Dhr. 

Vanderbeken Werner 

FLOOR 1 

  16.09.2025 

Mevr. 

Vanderplancken Denise 

FLOOR 1 

  18.09.2025 

Mevr. 

Penninck Regina  

FLOOR 2 

  21.09.2025 

Dhr. 

Gheysen Filip 

FLOOR  3 

  29.09.2025 
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